
Zaterdag 26 mei 2018 "stadsbezoek" 

Horen, zien en Mechelen 
 

 

 

 

 

Samenkomst aan het station van Nieuwkerken om 8u30. 

Vanwaar we met de trein richting Mechelen sporen. 
 

Vanaf 10 uur starten we met de "Historische stadswandeling" 
Wist je dat Mechelen een belangrijke politieke en economische rol speelde in de Bourgondische 

periode? Veel historische gebouwen getuigen hiervan: de Sint-Romboutskathedraal, de voormalige 

paleizen van Margareta van Oostenrijk en Margareta van York, het paleis van de Grote Raad, … Dus 

treuzel niet en volg de gids door het 16de -eeuwse Mechelen.  

 

Tussen 12u30 en 14 uur eet iedereen  
In een restaurant in het centrum van de stad proef je van een heerlijke lokale specialiteit. 

Eerst een  verse dagsoep met daarna  de "Mechelse" koekoek  met nadien een dessert.  

Let op dranken zijn niet inbegrepen. 
 

Om 14u30 is er een bezoek aan de "Kazerne Dossin " gepland 
In 2012 opende Kazerne Dossin zijn deuren, een Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over 

de Holocaust en Mensenrechten. Kazerne Dossin is voor België een unieke herinneringsplaats.  

Als 'SS Sammellager Mecheln' was de kazerne tijdens de Tweede Wereldoorlog voor meer dan 

25.000 Belgische en Noord-Franse Joden en Zigeuners letterlijk een wachtkamer van de dood. Om 

huidige en toekomstige generaties de historische betekenis van deze plaats te duiden en thema's als 

racisme, uitsluiting en mensenrechten aanschouwelijk te maken, werd het museum gebouwd. De 

combinatie van het historische verhaal van de Holocaust in België met het thema mensenrechten 

maakt van Kazerne Dossin een uniek project.   

 

Dit alles aan de prijs van 50 euro/persoon, dus gewoon doen. 

 

 

Inlichtingen en Inschrijven kan tot 1 mei 2018 bij Dirk Smolenaers 

via mail dirk.smolenaers@telenet.be  

 

Opgelet je inschrijving is pas definitief na betaling op het nummer 

BE16 7835 2046 5974 met vermelding van u naam en Mechelen. 

mailto:dirk.smolenaers@telenet.be

